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Wat drijft ons, wat motiveert ons als gemeenschap van gelovigen?  

Wat is Gods missie, wat is onze missie, onze opdracht? 

Jezus draagt zijn discipelen op: 
ΨGa dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 
wat Ik jullie opgedragen hebΩ. (Mt 28:19,20) 

In navolging van de missie van Jezus zien wij het als onze opdracht om anderen in contact te 
brengen met God en gelovigen te helpen groeien tot toegewijde volgelingen van Jezus 
Christus, de Zoon van God.  

Waarom? Omdat Jezus het kwaad heeft overwonnen en leeft. Hij is de weg, de waarheid en 
het leven zoals God dat heeft bedoeld. Alleen door Jezus komen mensen tot hun doel, worden 
zij kinderen van God. Alleen door Jezus is een eeuwig leven en innige relatie met God de 
Vader mogelijk. In Jezus wordt zichtbaar wie God is, Schepper van hemel en aarde die van 
deze wereld en alle mensen houdt. Alleen Jezus geeft uitkomst in een wereld en in een 
samenleving die verlangt naar echtheid, vrede en gerechtigheid. Jezus is gekomen om het 
verlorene te zoeken en te redden. Jezus is gekomen om de relatie tussen God en mensen te 
herstellen. Van daaruit ontstaan gezonde en functionele relaties tussen mensen onderling en 
van mensen tot de wereld waarin zij leven. Iedereen heeft Jezus nodig, Hij is de hoop voor 
deze wereld, voor jou en mij. Die hoop wordt mede belichaamd en zichtbaar door Gods 
kinderen, de discipelen van Jezus, hier en nu. Met Bill Hybels (Willow Creek) stellen wij: ‘De 
plaatselijke gemeente (kerk) is de hoop van de wereld’.  

Ons doel is tijdloos en gelijk aan datgene wat God met deze wereld voor ogen heeft. In zijn 
wereldomvattende plan wil God mensen zoeken, veranderen en zenden. Mensen zoeken om 
hen te redden, zodat ze in eeuwigheid met Hem kunnen leven. Mensen veranderen naar zijn 
beeld, zoals Hij hen oorspronkelijk heeft bedoeld. We zijn geroepen om ‘beelddragers van 
Christus’ te zijn; we zijn bestemd om het ‘evenbeeld van Gods Zoon te worden’ en ‘de 
heerlijkheid van God te weerspiegelen’. Zo mogen we op Hem gaan lijken en nu al delen in zijn 
heerlijkheid. Tot slot wil God ook mensen zenden, want voor zijn wereldomvattende plan zet 
Hij ‘arbeiders’ in, om de grote oogst van mensen binnen te halen.  

Dat is Gods missie en wij mogen daar –uit genade!- aan bijdragen. 

Om ons met Gods missie te verbinden en deze uit te dragen hebben we het ‘grote gebod’ uit 
de Bijbel verwoord als ‘Passie voor Jezus, hart voor mensen’.   

Wij willen een gemeenschap zijn waardoor God zich openbaart en die Jezus aanbidt; een 
gemeenschap waar liefde en zorg voor elkaar is. Wij willen een gemeenschap zijn van 
enthousiaste, aanstekelijke en toegewijde volgelingen van Jezus, die het Evangelie leven en 
uitdragen en waar mensen tot bloei komen. Wij willen een gemeenschap zijn die aandacht 
heeft en zorg draagt voor de wereld om ons heen, voor de schepping en voor hen die leven 
zonder een relatie met de levende God. 

Wij willen een gemeenschap zijn met Passie voor Jezus, hart voor mensen.  
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Onze gemeente maakt deel uit van een groter geheel. We zijn een klein onderdeel van Gods 
Gemeente met een hoofdletter G. Dat is Gods gemeente wereldwijd. Tegelijkertijd staan we 
midden in de samenleving. In ons geval is dat West-Friesland, een landsdeel dat wel wordt 
omschreven als ‘donker Noord-Holland’. Daarmee wordt bedoeld dat het licht van het 
Evangelie van Jezus Christus bij relatief weinig mensen schijnt en veel mensen geen 
persoonlijke relatie met Hem hebben. Toch is dat waar God zo naar verlangt. Het is zijn, maar 
ook ons verlangen en streven een gemeente te zijn waar de liefde voor God en de liefde en 
zorg voor mensen centraal staan. Jezus zelf is daarin hét grote voorbeeld en Hij heeft ons de 
opdracht gegeven om God lief te hebben boven alles en onze medemens als onszelf.   

We leven in een tijd waarin mensen vereenzamen, zowel ouderen als jongeren, mede als 
gevolg van verstoorde relaties en doorgeschoten individualisme. We hebben te maken met 
een toenemend aantal gebroken en samengestelde gezinnen. De jeugd is op zoek naar 
aandacht, liefde en zingeving. De realiteit van alledag getuigt van de vereenzaming en het 
alcoholmisbruik onder jongeren, en de keuze van sommigen om voortijdig een einde aan hun 
leven te maken. In een tijd van economische malaise komen mensen zonder werk te zitten, 
nemen de financiële zorgen toe en voor velen is het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. 
De liefde wordt door egoïsme en begeerte misvormd en velen zijn nauwelijks in staat om 
gezonde relaties aan te gaan en te onderhouden. Vooral kinderen en jonge mensen krijgen te 
maken met slechte voorbeelden in hun directe omgeving.  

Wat is onze reactie op datgene wat zich om ons heen afspeelt? Wat zou Jezus doen? 

In zijn bekendste redevoering onderwijst Jezus zijn discipelen (Mt.5): 

Jullie zijn het zout van de aarde. 
Jullie zijn het licht in de wereld. (…) Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie 
goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

Jezus leert ons het belang van bevrijding, vergeving en verzoening, van acceptatie en het 
omgaan met pijn en verdriet. Jezus leert ons voor onze vijanden te bidden en degenen lief te 
hebben die jou pijn en verdriet bezorgen. Jezus leert ons wat echte, onvoorwaardelijke liefde 
is en wat het betekent om een ‘extra mijl’ met iemand op te trekken. Jezus leert ons wat 
dienstbaarheid en zelfopoffering daadwerkelijk inhouden. Wat een voorbeeld! En wat een 
opgave voor ons, een opgave die zeker niet gemakkelijk is en waarvoor we aan elkaar gegeven 
zijn als huisgezin van God, als gemeenschap van navolgers van Christus. We zijn aan elkaar 
gegeven om de eerste liefde, onze passie voor Jezus brandende te houden. We zijn aan elkaar 
gegeven om elkaar op te bouwen en te bemoedigen, elkaar tot steun te zijn en het Evangelie 
van Jezus Christus handen en voeten te geven in deze tijd en in onze eigen omgeving. 

Jezus zegt: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 
moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn. (Jh.13:34,35) 

Wat een belofte voor Gods kinderen als we het voorbeeld van Jezus volgen! Dat is de reden 
waarom de gemeente van Jezus Christus de hoop voor deze wereld is. 

Maar wat vraagt dit van ons? 



Missie-Visie-Identiteit, oktober 2014 
5 van 16 

 

Als we om ons heen kijken zien we dat veel mensen op zichzelf teruggeworpen zijn. Zij dragen 
lasten en zorgen met zich mee en vinden geen plaats waar ze ervan bevrijd kunnen worden. 
Velen zijn op zoek naar een plek waar ze zichzelf mogen zijn, waar ze als het ware een ‘thuis’ 
ervaren. Gods huisgezin is zo’n schuilplaats en toevluchtsoord. We verwachten dat als onze 
focus ligt bij gebroken mensen die aandacht, liefde en hulp nodig hebben, ook het aantal 
mensen met problemen en zorgen in onze gemeente toeneemt. 

Christenen zijn niet anders dan andere mensen, maar wel met dit verschil dat Gods Geest in 
hen woont. Waar christenen komen daar is God zelf aanwezig. Dankzij de aanwezigheid van 
de heilige Geest zijn wij kanalen van Gods zegen. We zijn vertegenwoordigers en 
ambassadeurs van Christus. Door de gaven en vrucht van de Geest zijn wij in staat elkaar en 
onze naasten lief te hebben zoals Jezus van ons houdt en alles voor ons heeft overgehad. 
Dankzij Gods Geest zijn wij een ‘brief van Christus’ (2Kor.3:3) en verspreiden wij de ‘geur van 
Christus’ in onze omgeving (2Kor.2:15).  

Een spreekwoord zegt: ‘Waar je mee omgaat word je mee besmet.’ Door een intieme en 
levende relatie met de hemelse Vader zal zijn Geest ons veranderen naar het beeld van zijn 
Zoon (Rm.8:29).   

Een ander spreekwoord zegt; ‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over’. Is dat ook 
niet wat de bijbel bedoeld met ‘laat Gods Geest je vervullen’ (Ef.3:18) en dat ‘rivieren van 
levend water uit het hart zullen stromen van degenen die in Jezus geloven.’? (Jh.7:38)  
Wij getuigen van Jezus (Hn.1:8). Als we enthousiaste, aanstekelijke volgelingen van Jezus zijn 
dan zal onze omgeving dat merken. We vertellen met onze woorden en daden wie God is, hoe 
lief Hij deze wereld heeft en wat Hij voor ons heeft gedaan. We delen in zijn heerlijkheid en 
houden het mooiste geschenk niet voor onszelf. 

Sommigen hebben te maken met remmingen en blokkades in hun christen-zijn. Dit kan het 
gevolg zijn van teleurstelling en verbittering, van (verborgen) zonde, begeerten of van een 
andere gebondenheid. Het gaat vaak gepaard met een laag of minderwaardig zelfbeeld, met 
moeizame of disfunctionele relaties, en dan zijn vergeving en verzoening nodig. Anderen 
kunnen vastzitten aan menselijke patronen en regels die een belemmering vormen voor de 
leiding van Gods Geest (Ef.5:1-26). Al met al leidt dit ertoe dat mensen niet tot bloei komen. Zij 
merken doorgaans zelf ook dat er geen geestelijke groei meer is en niet zelden ebt het geloof 
weg, de eerste liefde wordt verlaten. 

Voor de komende periode vinden we het daarom belangrijk dat er 
opnieuw passie en liefde voor Jezus ontstaat en dat ons innerlijke 
bestaan, onze geest en ons denken, voortdurend -van dag tot dag- 
worden vernieuwd (Rm.12:2, 2Kor.4:16, Ef.4:23, Kol.3:10).  

De liefde van Jezus helpt ons om onszelf lief te hebben en onszelf te 
accepteren zoals God ons heeft gemaakt. Het helpt ons te 
ontdekken wie wij zijn ‘in Christus’. Dat is de basis van waaruit we 
anderen liefhebben, uitreiken naar elkaar en naar de mensen om 
ons heen. 
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Wij willen een gemeenschap van christenen zijn die wordt gekenmerkt door  

‘Passie voor Jezus, hart voor mensen’.  

1. Passie voor Jezus, Hem steeds beter leren kennen. 
2. Passie voor de hemelse Vader, die ons liefdevol aanneemt als zijn kinderen. 
3. Passie voor Gods Woord waarin God zichzelf openbaart en dat dient als leidraad voor 

het leven van elke dag. 
4. Passie voor de gemeente, het huisgezin van God, de hoop van de wereld waarin wij leven. 
5. Passie voor Gods schepping, zorgdragen voor een verantwoorde levensstijl en omgang 

met zijn schepping. 
6. Hart voor jezelf als Gods unieke schepsel; je bent kostbaar en waardevol zoals je bent. Hij 

houdt van je en neemt je op in zijn huisgezin. 
7. Hart voor elkaar, erkenning van de veelkleurigheid en verscheidenheid die God van zichzelf 

in mensen heeft gelegd. 
8. Hart voor Israël, Gods uitverkoren volk, waarmee wij ons innig verbonden weten. 
9. Hart voor Gods Koninkrijk op aarde, het Lichaam van Jezus Christus. Erkenning van de 

eenheid, het besef dat we elkaar aanvullen en nodig hebben. 
10. Hart voor jong en oud –ver weg en dicht bij- die Jezus nog niet kennen als hun Redder en 

Verlosser, die op zoek zijn naar richting en doel in hun leven.  

 

 

 

 

  

Onze droom van een ideale gemeente van Jezus Christus  

Een hechte gemeenschap van enthousiaste, aanstekelijke en toegewijde volgelingen van Jezus, 

geleid   door Gods Woord 
    door de heilige Geest 

gekenmerkt   door passie voor Jezus 
    door een liefdevol hart voor mensen 
    door groei in het lijken op Jezus 
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Wij willen een gemeenschap zijn die gericht is op groei: 

1. Groei in geloof, in een levende en intieme relatie met God de Vader en Jezus zijn Zoon, 
in en door de heilige Geest die in ons woont. 

2. Groei in kennis en in het toepassen en hanteren van Gods Woord; merkbare vruchten 
van Gods Geest. 

3. Groei in lofprijzing, dankzegging en aanbidding. 
4. Groei in de aandacht, liefde, zorg en inzet voor en met elkaar. 
5. Groei in herstel van relaties en innerlijke genezing. 
6. Groei in persoonlijke vorming, zoals klei in de hand van de Pottenbakker. 
7. Groei in deelname, trouw en toewijding aan huiskringen en gebeds-, kinder- en jeugdgroepen. 
8. Groei in het ontdekken en toepassen van de door de heilige Geest aan iedere gelovige 

geschonken gave(n) en taken, in relatie tot de verlangens en persoonlijke stijl. 
9. Groei in het nemen van verantwoordelijkheid om ambassadeur en getuige te zijn in woord 

en daad in de eigen directe leefomgeving en wereldwijd van Gods liefde voor de mensen. 
10. Groei in getal door mensen tot Jezus te leiden, hen bij Gods gezin te voegen, te dopen en 

hen te helpen tot volwassenheid te komen. Hen toe te rusten voor hun taken in de 
gemeente en voor hun missie in de wereld, tot eer van God. 
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Wie zijn wij, wat kenmerkt onze gemeenschap? Wat hebben we gemeen met andere kerken 
en gemeenten, met andere christenen? Wat onderscheidt ons van hen? 
 
Onze missie en visie vertellen iets over wie 
wij zijn als geloofsgemeenschap. Daarnaast is 
er een gezamenlijke geloofsbelijdenis, en is 
er sprake van gedeelde waarden, onderlinge 
contacten en gezamenlijke activiteiten.  
 
Onze identiteit is verankerd in onze (geestelijke) natuur, ons wezen als christenen, maar 
wordt daarnaast in belangrijke mate gekenmerkt door de cultuur en verschijningsvormen van 
onze gemeenschap. 
De Bijbel spreekt in relatie tot Gods kinderen en de gemeente over eenheid en 
verscheidenheid. Het is van belang dat er eenheid is over de grondslagen van ons geloof, onze 
geloofsbelijdenis, over de wezenlijke kenmerken van onze gemeente. Maar ook over onze 
gezamenlijke opdracht (missie), de richting die we volgen, de doelen die we nastreven (visie), 
onze waarden en de regels die we hanteren. 

 
We zijn een veelzijdige en veelkleurige gemeenschap van 
gelovigen. Er is in onze gemeente ruimte voor 
verscheidenheid omdat we nu eenmaal van elkaar verschillen; 
we zijn allemaal uniek en hebben vaak hele verschillende 
achtergronden die ons mede hebben gevormd tot wie we zijn. 
We hebben ieder onze eigen gaven en talenten, onze sterke 
en zwakke kanten. Het is juist deze verscheidenheid die 
ervoor zorgt dat we ons als eenheid kunnen profileren.  
We gaan respectvol met elkaar om. Er is ruimte om op 
verschillende manieren uiting te geven aan het geloofsleven. 
We geloven dat God ons aan elkaar heeft gegeven en dat we 
elkaar aanvullen en nodig hebben. We kunnen gewoonweg 
niet zonder elkaar. We hebben een gemeenschappelijke 
grond, een gemeenschappelijke basis en een 
gemeenschappelijk streven.  
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Dit geloven en belijden wij! 

 
1. Wij geloven in de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: Vader, 

Zoon en heilige Geest. 
2. Wij belijden de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, 

openbaring en voleinding. 
3. Wij belijden onze Here Jezus Christus, God de Zoon, onze Verlosser, Heiligmaker, 

Geneesheer en komende Koning. In het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, 
Zijn goddelijke oorsprong, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn 
plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, 
Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid. 

4. De goddelijke inspiratie van de heilige Schrift (de Bijbel), en daaruit voortvloeiend haar 
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven. 

5. De universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem 
onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling. 

6. Wij geloven dat God ons zo liefheeft, dat Hij zijn eniggeboren Zoon aan de wereld 
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. (Jh. 3:16). Derhalve belijden wij: de verlossing van de zondaar door het 
vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet 
door werken, maar door geloof in Hem. 

7. De lichamelijke opstanding van de doden; van gelovigen tot het eeuwige leven en van 
degenen die verloren gaan ten oordeel. 

8. Wij geloven in de noodzakelijkheid van bekering en wedergeboorte. 
9. Wij geloven dat een persoonlijke keuze en aanvaarding van Jezus nodig is. 
10. Wij belijden ons geloof door getuigenis en de doop door onderdompeling op grond van 

geloof. 
11. De gelovige wordt opgeroepen tot heiligmaking. 
12. Het werk van God de heilige Geest, die het verstand verlicht, doet wedergeboren 

worden en vanaf dat moment in de gelovige woont en deze met andere gelovigen in de 
gemeente van Jezus Christus samenvoegt. Daardoor wordt deze in staat gesteld een 
heilig leven te leiden, te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus. Er is ruimte 
voor de uitingen van de Heilige Geest, mits binnen de Bijbels toegestane kaders. 

13. Wij belijden Jezus Christus als Heiland en Heer. We zijn geroepen elkaar op te bouwen 
in het geloof, de onderlinge gemeenschap, het getuigenis voor en de dienst aan de 
wereld. We onderhouden doop en avondmaal als instellingen van Christus waarin 
Hijzelf present is. De ziekenzalving op basis van Jacobus 5 wordt toegepast, met de 
pastorale aantekening dat de spanning van het “reeds-en-nog-niet” bewust in stand 
wordt gehouden. 

14. Wij belijden het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de gemeente van Jezus 
Christus vormen. Dat is het Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en die 
krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen.  

15. Onze christelijke levensovertuiging vindt zijn oorsprong in het joods geloof (wij zijn 
geënt in de olijfboom)  We zien Israël als het uitverkoren volk van God.  
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De Vrije Baptistengemeente Enkhuizen is een 
regionale geloofsgemeenschap in West-
Friesland en bestaat uit circa 350 mensen, 
jong en oud. Ze laat zich omschrijven als 
nuchter, blijmoedig en evangelisch. De 
zondagse samenkomsten worden 
gekenmerkt door samenzang, aanbidding en 
het delen van Gods Woord. Ook is er ruimte 
voor gebed en persoonlijke getuigenissen 
over wat God in en door mensen doet. 
Maandelijks wordt met de viering van het 
Avondmaal stilgestaan bij het verlossende 
werk van Jezus Christus. Op die momenten wordt in ieder geval op verzoek met mensen 
gebeden voor herstel en genezing. Tijdens de zondagse samenkomst is er opvang voor de 
jongste kinderen en is er voor de kinderen die naar de basisschool gaan een eigen programma 
dat is afgestemd op hun leeftijd. 

Doordeweeks zijn er regelmatig diverse activiteiten voor 
jong en oud. Er is zorg en aandacht voor elkaar, 
bijvoorbeeld in de huiskringen en jeugdgroepen die 
tweewekelijks bijeen komen. Het pastorale team 
verleent specifieke geestelijke zorg aan diegenen die dat 
nodig hebben. Voor mensen die een steuntje in de rug 
nodig hebben is er diaconale hulp. Periodiek worden 
diverse studies en cursussen aangeboden die mensen in 

staat stellen om geestelijk te groeien, met als doel om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Als 
missionaire gemeenschap hechten we belang aan zending en evangelisatie, ver weg en 
dichtbij. We zijn betrokken bij Gods werk in andere delen van de wereld en ondersteunen 
projecten en sommigen die elders werkzaam zijn voor Gods Koninkrijk. Maar ook in de regio 
proberen wij –liefst samen met andere kerken en 
gemeenten- praktisch invulling te geven aan het Evangelie 
en deze blijde boodschap over het voetlicht te brengen. Als 
volgelingen van Jezus Christus willen we in onze eigen 
omgeving onze passie voor Jezus laten zien en tegelijkertijd 
uiting geven aan Gods kloppende hart voor deze wereld. 
 

 
We hebben veel gemeen met andere kerken en 
gemeenten die Gods Woord als hoogste gezag en als 
belangrijkste leidraad voor het dagelijkse leven 
erkennen. We maken allen deel uit van het ene 
ondeelbare Lichaam van Jezus Christus.  Jezus staat aan 
het hoofd van zijn wereldwijde Gemeente, van alle 
tijden. 
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Waarden 
 

Waarden kun je omschrijven als ‘diepgewortelde 
overtuigingen dat bepaalde kwaliteiten wenselijk zijn’. Ze 
geven richting aan onze keuzes en handelingen. Met andere 
woorden: Het zijn leidende principes en uitgangspunten voor 
ons gemeente-zijn, ze binden ons samen. We vinden ze 
belangrijk en we willen ons ervoor inzetten. Ze bepalen 
mede de cultuur en sfeer in onze gemeente. 
 
Als kernwaarden hanteren wij de drie R’s:  
 

Respect,  
Ruimte en  
Regels. 

 
De Vrije Baptistengemeente Enkhuizen wordt gevormd door mensen met verschillende 
achtergronden en geloofsbelevingen. Zij hebben verschillende ideeën en vooronderstellingen 
als het gaat om hoe we Jezus Christus zullen dienen en eren. Binnen die diversiteit zijn 
overeenkomsten die ons in de kern verenigen en waar we ons samen sterk voor willen maken. 
Die overeenkomsten noemen we waarden. We noemen er zeven die wij belangrijk vinden: 
 
 
 
 

Groeien 

 
 

 
 

Gastvrijheid 

 
 
 

Toewijding 

 
 

 

 
Onderlinge liefde 

 

 
 

Eensgezindheid 

 
 

 

 
Relevantie 

 

 
 

Doelgerichtheid 
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Groeien 

Christen-zijn is meer dan alleen maar een keuze gemaakt hebben voor Christus. Het betekent 

Christus dagelijks volgen en daardoor groeien1 in je relatie met Hem en, door het werk van de 

heilige Geest, groeien in gelijkvormigheid aan Hem. We vinden het belangrijk dat onze 

gemeenschap in geestelijk opzicht en in aantal groeit. Daarvoor is het nodig dat we investeren 

in diepgang (onderwijs), dat onze wortels groeien. Maar ook dat we bereid zijn uit onze 

‘comfortzone’ te komen. Als we zó groeien zal ook de vrucht van Gods Geest geproefd 

worden. God geeft door zijn Geest gaven aan de gemeente tot eer van Hem en tot opbouw 

van zijn Koninkrijk. Gemeenteleden hebben geestelijke gaven2 die in de gemeente worden 

ingezet. We zien graag dat mensen de mogelijkheid 

krijgen en gebruiken om die te ontdekken en te 

ontwikkelen. We streven naar een cultuur (sfeer) 

waarin groei vanzelfsprekend is en waarin mensen 

worden aangemoedigd en gestimuleerd hiermee 

bezig te zijn. Concreet betekent dit dat we elkaar 

ondersteunen in de uitvoering van taken door waar 

nodig training en feedback te geven. Maar bovenal 

houdt het in dat we gevoelig zijn voor de werking 

van Gods Geest in ons midden. 
1 Romeinen 8:29, 2Petrus 1:5,6; 

2 Romeinen 12-14, 1Petrus 4:10 

Toewijding 

We willen graag een gemeente zijn van toegewijde discipelen van Christus. We vinden het dus 

belangrijk dat ieder gemeentelid zich volledig toewijdt aan Hem. Volledige toewijding is 

normaal voor iedere gelovige. Toewijding betekent dat alles wat je doet, iedere dag van de 

week, je hele houding doortrokken is van het volgen van Christus. Dat het zijn invloed heeft 

thuis in de omgang met je huisgenoten, de manier waarop je je geld en je tijd besteedt. Maar 

ook op je werk, in de omgang met collega's en vrienden. God vraagt van ons niet een plaatsje 

ergens in ons leven, maar de centrale, richting 

bepalende plek. Dat is niet alleen iets voor een 

select groepje fanatiekelingen. Volledige 

toewijding aan God hoort thuis in het leven van 

iedere gelovige1. In onze samenkomsten willen we 

elkaar daartoe aansporen2. Maar het betekent ook 

dat we toegewijd zijn aan elkaar en aan de 

gemeente. Dat we ons laten invoegen in de 

gemeente en verantwoordelijkheid nemen voor 

het functioneren van de gemeente.3 Dat we onze 

gaven en talenten inzetten in en voor de 

gemeenschap. 
1 Romeinen 12:1,2; 

2 Hebreeën 10:24;  
3
 1Petrus 2:5  



Missie-Visie-Identiteit, oktober 2014 
13 van 16 

 

Eensgezindheid 

De VBG Enkhuizen kent een grote verscheidenheid van mensen, hun achtergronden en 

opvattingen. Toch vinden we het wezenlijk dat we als gemeente een eenheid zijn. Dat we één 

zijn in de doelen die we nastreven, en elkaar er op aanspreken als die eenheid ondergraven 

wordt. Eensgezind zijn betekent één van zin zijn, je zinnen op het zelfde gezet hebben en als 

gevolg daarvan een eenheid vormen. Eenheid wordt in de 

bijbel vaak genoemd als eigenschap van christenen 

onderling1. Eensgezindheid betekent dat je elkaar kunt 

aanspreken en aanmoedigen, maar ook dat je jezelf laat 

aanspreken en aanmoedigen. Het betekent dat je geen 

kwaad gerucht over anderen verspreidt. Dat je vragen of 

onvrede niet laat sudderen, maar erover praat met 

degene die het betreft of ervoor verantwoordelijk is. 
1 Johannes 17:20 en 21, Romeinen 12:16, Filippenzen 2:1,2 

Doelgerichtheid 

We willen graag dat de dingen die we samen doen niet zomaar gebeuren, maar bijdragen aan 

de doelen die we als gemeente nastreven. Dat we doelgericht zijn betekent dat we gericht zijn 

op de doelen die in het bestaansrecht (statuten), de visie en missie 

geformuleerd zijn. De tijd die we als christen leven op aarde leven we 

niet voor ons zelf, maar voor God1. Dat betekent dat we er op een 

verantwoorde manier mee om moeten gaan2. Voor de gemeente 

betekent het dat nieuwe activiteiten worden getoetst aan het 

bestaansrecht. 
1 

2Korinthe 5:15; 
2 1Korinthe 9:24-26 

Gastvrijheid 

Het is van evident belang dat we ons hart en onze deuren openzetten voor elkaar en voor 

anderen die een beroep op ons doen. De nood en eenzaamheid zijn hoog in de samenleving, 

maar ook in onze gemeente voelen mensen zich soms alleen. Een aanzienlijk aantal staat er 

alleen voor doordat de partner is overleden of vanwege een echtscheiding. Maar ook als de 

één wel de weg van de Heer wil gaan en de ander niet bestaat er eenzaamheid. Door ziekte of 

psychische oorzaken kunnen mensen zich afzonderen en 

dreigt vereenzaming. Gods Woord roept ons op om gastvrij 

voor elkaar te zijn1, elkaar vast te houden en aandacht aan 

elkaar te geven. Dat betekent dat we een actieve houding 

mogen aannemen en elkaar aansporen om zorg voor elkaar te 

dragen.  Gastvrijheid is een wezenlijk kenmerk van gelovigen2. 

Maar het betekent ook dat we hartelijke openheid willen 

hebben voor gasten die op wat voor manier dan ook met ons 

in contact komen. Dat we onze schroom willen overwinnen 

en het initiatief willen nemen om contact te leggen. 
1  1Petrus 4:9 en 1Korinthe 11:33; 

2 Hebreeën 11:31  
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Onderlinge liefde 

De manier waarop we met elkaar omgaan wordt gekenmerkt door een houding van onderling 

respect, waardering, dienstbaarheid, betrokkenheid, nederigheid en warmte. Onderlinge 

liefde, warmte en betrokkenheid zijn wezenlijke kenmerken van de gemeente van Christus1. 

Jezus draagt het ons op. Dat betekent dat we een actief en open oog en oor willen hebben 

voor de noden van broeders en zusters om ons heen. Dat we voor elkaar bidden, elkaar 

ondersteunen en helpen wanneer dat nodig is. 

Dat we de ander uitnemender achten dan 

onszelf. Jezus belooft ons dat als we elkaar zo 

liefhebben, de mensen om ons heen zullen zien 

dat we zijn discipelen zijn.1 
1 Johannes 13:34,35, 1Korinthe 13:1-3 en 1Petrus 4:8 

Relevantie 

We zijn er van overtuigd dat het evangelie relevant is voor het dagelijkse leven van ieder 

mens. Sterker nog, de Bijbel roept ons op om het verschil te maken! Christenen zijn het zout 

en het licht in de samenleving. Smaakmakers, bederf voorkomen en Gods liefde laten zien. 

Omdat God ertoe doet en zijn Woord relevant is, zijn wij relevant. Door Gods Geest die in ons 

woont. Relevantie betekent dat we in de manier waarop we getuige zijn in West-Friesland 

willen aansluiten op de leefwereld van de mensen om ons heen1. Dat we hun taal spreken, 

vormen en voorbeelden gebruiken die aansluiten op hun leefwereld. Relevantie betekent ook 

dat we in het onderwijs van de gemeente aan willen 

sluiten op het leven van alle dag. Kennis van Christus 

slaat daarbij niet alleen op kennis van het hoofd maar 

ook op kennis van het hart en voor het handelen. Dat 

geldt ook voor het kinder-, tiener- en jeugdwerk. Juist 

daar willen we aansluiten op hun leefwereld en de 

Bijbelse boodschap brengen met middelen die daar in 

passen. 
1 Handelingen 17:22,23 en 28 

 
Bron: VBG Deventer, met aanpassingen 
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We hebben gekozen om het werk in de gemeente onder te brengen in 9 taakgroepen of 
taakvelden. Dit zijn de verticale kolommen in onderstaande figuur. Elke taakgroep wordt 
geleid door een taakgroepleider. Elke taakgroep bestaat vervolgens uit meerdere teams of 
kringen die doelgericht en functioneel met een specifieke activiteit aan de slag gaan. De teams 
worden (be)geleid door teamleiders of coördinatoren.  
Alle huiskringen zijn ondergebracht in een afzonderlijke taakgroep. De huiskringen vormen 
het kloppend hart van de gemeente. Hier krijgt de primaire zorg en aandacht voor elkaar 
betekenis. Onze opdracht en visie moeten vooral gestalte krijgen in de kleine kringen. Ook de 
identiteit van de gemeente komt hierin tot uiting. Huiskringen worden geleid door een 
huiskringleider, zo mogelijk ondersteund door een aspirant huiskringleiders en/of assistent 
huiskringleider. 

 
 
De oudsten en diakenen vormen met elkaar de broederraad. Zij zijn statutair aangesteld om 
de formele (dagelijkse) leiding van de gemeente uit te oefenen. Zij doen dat door toe te zien 
op het welzijn van de gemeente. Tegelijkertijd onderhouden zij contacten met de 
taakgroepleiders, met name over beleidsmatige zaken.  
Een betaalde voorganger of vrijgesteld oudste maakt deel uit van de broederraad.   
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           Beschrijf kort de ideale situatie voor de taakgroep. Ga hierbij uit van de Visie van de VBGE. 

           Beschrijf globaal wat je de komende 5 jaar met de taakgroep zou willen bereiken. 

           Hierbij kun je uitgaan van de Missie (Opdracht) van VBGE. 

     Puntsgewijs de doelen verder uitwerken en concreet maken. 

Bij elk van de doelstellingen formuleer je duidelijke activiteiten 

Hierbij werk je de structuur iets verder uit. Welke teams heeft jouw taakgroep? 

Welke taak heeft elk team? Is er nog een verdere onderverdeling binnen bepaalde teams? 

 

 

Naast structuur in de wijze waarop de gemeente functioneert, is het nodig om activiteiten en 

verantwoordelijkheden op een samenhangende manier te ordenen en planmatig aan te 

pakken. We vatten dat samen onder de noemer ‘beleid’. Dit helpt ons om als gemeente 

weloverwogen keuzes te maken, om de juiste focus aan te brengen en doelgericht met het 

werk in de gemeente aan de slag te gaan.  

De Bijbel zegt over beleid: “Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val;” (Spreuken 11:14) 

Over Jezus staat geschreven: “De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid 

en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor 

de HEER.” (Jesaja 11:2) 

 

Per taakgroep wordt een beleidsplan opgesteld met een reikwijdte van ongeveer 5 jaar. Hierin 

wordt tot uitdrukking gebracht op welke manier de taakgroep bijdraagt aan de 

gemeentebrede visie en missie. Maar ook welke droom, welk ideaalbeeld we voor ogen 

hebben voor elke taakgroep. 

Elk beleidsplan kent dezelfde opzet: 

De beleidsplannen krijgen handen en voeten in concrete jaarplannen waarin alle relevante 

activiteiten worden benoemd die in dat jaar plaatsvinden. Maar ook: concrete doelen die 

worden nagestreefd, welke doelgroep wordt bereikt en hoeveel budget ermee gemoeid is. 

Jaarplannen lopen gelijk met de schoolseizoenen: het jaar begint in augustus/september en 

eindigt in juni/juli. 

De beleids- en jaarplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. 


